Stilte

Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken
vind ik ook wel stilte,

soms midden op straat

een stilte die niet kan breken.

Een kostbare stilte, als zuiver glas
dat ik zelf

met mijn stem heb geslepen.

Als ik er niet was

had niemand de stilte begrepen.

Maar, als Hij er niet was

en Zijn stem was er niet,

dan was er van stilte geen sprake.

Alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet.
En dat kan je doodeenzaam maken.

Maar de stilte

dat is als een tweestemmig lied,

waarin God en de mensen elkaar raken.

Lukt het ook om deze week stille momenten te vinden?
Een vast moment op de dag wil soms helpen. Maar ook een vaste plek in huis of buiten.

In stilte mogen we de mooiste dingen horen. God probeert ons dag aan dag te raken. Laat je
raken!



